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Ontwikkelingen Eemshaven/
Oostpolder: de trein blijft
maar doordenderen
Samen met Dorpsbelangen Spijk heeft Dorpsbelangen

Oudeschip een comité gevormd: Bewoners Belangen

Eerst (BBE). BBE wil zaken coördineren en burgers een

breed platform geven. En, zoals de naam aangeeft, de

belangen van de burgers vooropstellen! Vanuit Spijk

zitten John Hoving, Anne van Zwol en Ab Reitsma in dit

comité. Vanuit Oudeschip: Etty Meijer, Jaap Kap en

Renger Coolman.

Op de informatieavond op 13 april heeft BBE in

Oosteinde het podium gevraagd. RTVNoord was hierbij

aanwezig. Ook zijn er video's gemaakt om aandacht te

vragen voor de ontwikkelingen in dit gebied en de

invloed op ons als bewoners.

Kijk op Oudeschip.nl voor de filmpjes en links.

o.a in deze editie:

De trein blijft maar
doordenderen

“De Top-40 en de
Tipparade, dat
draaide ik”
interview met een
Oudeschipster DJ

de Oudeschipster

i.s.m Dorpsbelangen Oudeschip

www.oudeschip.nl

redactie@oudeschip.nl

E-mail uw nieuws, foto's of verhalen naar
onze redactie. 
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Chauken, een volk
tussen Friezen en
Germanen.

Foto: Linda Scheltens, Spijk.net
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Op de eerste zonnige zaterdag van mei bel ik bij Frits aan. Bij binnenkomst wordt al direct
duidelijk door de draaitafel en het toetsenbord: deze man heeft wat met muziek! Door een
ander redactielid getipt, vraag ik hem hoe zijn dag van met pensioengaan is verlopen, inclusief
‘de dikke spandoeken voor de deur’. 

“Ja, vertelt Frits in geuren en kleuren, dat is nog niet zo lang geleden, 17 april. Ik wilde geen
drukte, maar ’s ochtends bleek er al een spandoek in de tuin te staan en kwamen er mensen
over de vloer. Ik dacht ‘prima, als het hierbij blijft’. Mijn broer had maanden tevoren al gezegd:
“Op die dag wil ik met jou een schnitzel eten bij Ekamper.” Nou, dat was eigenlijk heel
gewoon, en ik had zelf een schnitzel besteld om hem een plezier te doen. Er was verder geen
mens te zien, niets speciaals, maar na het eten, moest mijn broer, die oude melkbussen
verzamelt, nog even achter een speciale melkbus bekijken die hij bij de receptie had zien staan,
zei hij. Mijn vriendin, Ciska, moest toevallig ook nog even die kant op; die moest naar de wc.
Het duurde nogal lang, ik was ze kwijt. Toen zei de receptionist: “U moet even door die deur
daar links.” En ja, hoor daar was een andere ruimte vol met mensen die me feliciteerden met
mijn pensioen. Was er toch nog een feest!”

Frits legt uit dat hij al een tijdje thuis is. Hij heeft een versleten nekwervel en daardoor last van
zijn linkerarm, extra lastig als je links bent. Dit komt misschien door het (op) tillen van zware
slangen bij het werk. Het vervoer ging van boeren naar Bedum, Gerkesklooster, Leeuwarden,
noem maar op. Zijn opa was al melkrijder vóór de Tweede Wereldoorlog. Die reed nog met
paard en wagen. Net voordat de oorlog uitbrak kocht hij een auto, en ja hoor, het eerste wat de
nazi’s deden was die auto confisqueren. Frits’ vader was ook melkrijder en reed nog zeven
dagen per week. Vooral naar de melkfabriek in Uithuizen. Op woensdag en zaterdag bracht hij
ook groente en fruit naar de veiling daar. 

“De Top-40 en
de Tipparade,
dat draaide ik”
gesprek met Frits
Oosterhuis, een oud-dj
uit Oudeschip

Tekst: Marieke Jonker
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Beeld: Frits Oosterhuis & Google



Ja, veel Oudeschipsters hadden veel grond om het huis en hun moestuinen brachten best wat
op. Aan de Toppinga’s-weg 12(!) woonde de andere opa en die werkte ’s zomers bij de boer er
schuin tegenover. Deze boerderij ziet er nu vervallen uit, maar wordt nog wel gebruikt voor
opslag, lijkt het. Dankzij een wet uit ongeveer 1920 kon deze opa daar een huis laten bouwen;
de lap grond was bedoeld als oudedagsvoorziening. Een succes voor deze opa; er werden
bessen, aardbeien, appels, peren, maar ook groente waarmee hij zijn gezin kon onderhouden,
verbouwd. Ook andere familie in Oudeschip mochten ervan mee-eten. In de hele tuin was
geen sprietje onkruid te vinden; opa was heel precies daarin.

Terug naar Frits’ eigen leven. Frits werd geboren aan de Molenweg en raakte, begin jaren ’70,
al op zijn veertiende in de ban van de muziek via de Top-40 en de Tipparade. Op de
soosavond van de Hervormde kerk van Oosteinde mocht hij muziek draaien tijdens het
sjoelen en de andere spelletjes die daar werden gedaan. Deze zaterdagavonden werden voor de
jeugd georganiseerd; je kon er terecht tussen 7 en 11 uur ’s avonds. Al gauw kwamen de tieners
vooral voor de muziek. Frits werd gevraagd om ook op trouwfeesten en partijen te draaien. Dit
deed hij graag. Het leverde hem niet veel op, behalve dan dat hij van het geld weer nieuwe
singeltjes kon kopen om op de volgende dj-avond te draaien. Maar dat gaf niet. Hij beleefde
genoeg. Bij de vraag om een speciale herinnering, beginnen zijn ogen te glunderen, maar wil
hij niet meer kwijt dan dat er op een avond, vanaf de allereerste maten van het eerste nummer
dat hij draaide wild gedanst werd; iedereen ging helemaal uit zijn/haar dak! Het was zo
vreemd dat de organisator zei: Draai maar even iets wat niet populair is, dan worden ze wel
wat rustiger. Maar het hielp niet: mensen bleven doordansen! Frits draaide zo 1x per maand in
het Diggelschip en oefende hiervoor op zijn zolderkamer. Volgens hem stelde dat niet zo veel
voor meldt hij bescheiden, ook al klaagden de buren destijds wel over geluidsoverlast. Hier,
aan de Derk Luddesweg 12, net even buiten de bebouwde kom, in het huis dat van zijn opa de
melkrijder is geweest, heeft geen buur er last van dat hij zo’n drie avonden per week met de
muziek bezig is. Hij luistert naar de muziek en denkt: ‘Hier kan nog wel wat bij, dat stukje kan
nog wel wat langer…’ en dan voegt hij wat maten toe. Als hij nu gevraagd zou worden om te
draaien, zou hij dat waarschijnlijk niet doen; ‘er is zoveel muziek’, daar komt hij niet uit; de
Top-40 en de Tipparade waren leidend; andere muziek was er gewoon niet. 
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Ciska komt erbij zitten, die moet zo nog wel aan het werk, en
we praten nog wat over Oudeschip, de dorpskrant – zij heeft
die met dorpsgenoten wel eens in elkaar gevouwen toen die
nog uit losse, gestencilde A4’tjes bestond – en avonden in het
Diggelschip. Daar hebben ze elkaar ook beter leren kennen,
zo’n 24 jaar geleden. En nu wonen ze hier samen. 

Wanneer ik weg fiets, merk ik, dat ik toch hoop dat Frits een
keer lekkere Top-40-muziek wil draaien in het dorpshuis, zou
leuk zijn toch?!



+31 (0)596-640 400 www.groningen-seaports.com

In een van de oude 'Boetndiekster bodes' stuitte ik op een verhaal in het Gronings over de

Chauken. Een volk dat op wierden in het kwelderlandschap van Noord-Groningen zou

hebben geleefd. Ik had er nog nooit van gehoord, maar na enig onderzoek stuitte ik op

een prachtig artikel in het tijdschrift Archeologie. Het is het enige artikel dat over dit volk

geschreven is, dat vrijwel zeker in ons gebied heeft geleefd.

De Chauken, een onbekend volk
tussen Friezen en Germanen

Bijdrage door: Vita van der Lijke
Kaartje: uit het artikel

De Romeinen vonden er niet veel aan en
begrepen weinig van dit volk. Toch schreef
Tacitus: "Ze leven rustig en bij voorkeur op
zichzelf. Ze houden niet van oorlog en
trekken er niet op uit om te roven en te
plunderen. Hun superioriteit berust op moed
en rechtvaardigheid en niet op gewelddaden;
daardoor kunnen ze zich handhaven en
genieten ze veel aanzien onder de
Germanen."

Een link naar het artikel vind je op
https://oudeschip.nl/algemeen/chauken-een-
volk-tussen-friezen-en-germanen/
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Kiek rondom diek!
Onderstaand een impressie van ingezonden foto's rondom

biodiversiteit, werkverkeer en/of andere bijzondere of

opvallende gebeurtenissen in en om Oudeschip.

Foto's: Etty Meijer

Vita van der Lijke

Groninger Beeldbank

Wilt u ook graag een foto insturen? 

Stuur uw post naar redactie@oudeschip.nl. o.v.v onderwerp en uw naam. 

Liever niet digitaal? Lever uw kopij in bij Molenweg 15.

Oude foto

van de

Molenweg

Molen in

Oudeschip

Schaapjes op de

dijk
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Getijden Eemshaven mei 2023
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Onderstaand de getijdenkaart met hoog- en laagwater voor de Eemshaven. 

Voor het mosselen zoeken, zwemmen in de zomer of genieten van de mooie kwelders.
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Dorpsagenda
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Een overzicht van alle bijeenkomsten, geplande activiteiten en meer de komende tijd

06 mei - Oud papier
Inzamelen oud papier - v.a 09:00

11 mei - informatiebijeenkomst Seaports
van 19:30 tot 21:30 in het Diggelschip. Inloop v.a 19:00

13 mei - orgeldag Nijkerkje Oosteinde open
Tussen 10 en 15 uur kan het Van Oeckelenorgel bespeeld worden. 

Opgave via www.hinszorgelleens.nl

03 juni - Oud papier
Inzamelen oud papier - v.a 09:00
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Belangrijke adressen en andere 
websites met informatie over de
ontwikkelingen rond Oudeschip:

de Oudeschipster

Wordt gemaakt i.s.m Dorpsbelangen Oudeschip. 

Redactie: Etty Meijer, Renger Coolman, Jaap Kap, Marieke Jonker, Vita van der Lijke, Anton Bardie.

www.oudeschip.nl | redactie@oudeschip.nl | E-mail uw nieuws, foto's of verhalen naar onze redactie. 

Energie Cooperatie Oudeschip
en Omstreken

www.ec-oudeschip.nl

Windpark Eemshaven West

www.windparkeemshavenwest.nl

Digitale Diggelschip

www.digitalediggelschip.nl

Oproep!Missen wij zaken?
Heeft u iets belangrijks

te melden? Vertel het ons!
redactie@oudeschip.nl

Heeft u een nieuwtje, opinie of idee voor in deze dorpskrant, 

mail dan naar redactie@oudeschip.nl.

Via de website overheid.nl kunt u via e-mail op de hoogte blijven

van alle berichten uit uw buurt zoals vergunningen,

bouwplannen en lokale regelgeving. U kunt hier een

postcodegebied selecteren en krijgt per mail alle wijzigingen

toegestuurd.

Handig om te weten:

Ons dorpshuis is open!

Zien we u zaterdag?
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Youtube kanaal BBE

https://www.youtube.com/@BBEOostpolder


